Mens, we strekken onze handen
vol geloof uit naar elkaar
Mens, we strekken onze handen
en we bidden hier tezamen:
God, maak onze woorden waar:

Door het sterven, mag je erven,
word je deel van het Geheim,
in de hoge hemel zul je
kind van licht en leven zijn.

Mens, wij dragen jou op handen,
nooit vergeten wij jouw naam
en jouw liefde zal niet stranden,
maar in en door ons verdergaan.

Mens, wij vouwen onze handen
bij het noemen van je naam
en we danken voor het goede
dat je voor ons hebt gedaan.

www.peusen.nl
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Wij namen afscheid van:

De mensen van voorbij,

zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij, Ydo Hoeben

83 jaar

zijn in een ander weten. T .
Bij God mogen ze wonen, Wiel Goertz 96 jaar
Els Wolters 88 jaar

waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij, Nelly Golstijn 91 jaar
zijn in het Licht, zijn vrij Wim van Wandelen 62 jaar



